Kerst in Japan.

Het kerstfeest kwam naar Japan toen de Portugezen er in 15349 de eerste handelsbasis
stickltten. Ze namen missionarissen mee die het nievwe land katholiek probeerden te maken —
wat overigens nauwelijks gelukt 15, want vandaag de dag 1s maar 1% van de Japanse
bevolking christelyjk.

Het verborgen feest

Kerst bleef daarom een feest voor een zeer kleine minderheid. en toen het christendom 1n
1612 verboden werd, werd het gevierd door de "kakure kirishitan". de verborgen christenen.

Dit was de situatie tot het begin van de 20e eeuw, toen Japan zich langzaam openstelde voor
westerse invloeden, en de bevolking belangstelling kreeg voor vooral de Amenkaanse variant
van het kerstfeest.

Toen Japan in 1942 met de aanval op Pearl Harbor de oorlog aan Amerika verklaarde, moest
het kerstfeest eraan geloven. Het werd gezien als een verderfelijk amerikanisme, en daarom
verboden.

Kerst maakte comeback na Tweede Wereldoorlog

De Amerikanen leidden de wederopbouw van Japan na de oorlog, en introduceerden
bijvoorbeeld Hollywoodfilms, waarin het kerstfeest in een romantisch licht werd gezet.

De Japanners waren dolenthousiast, en kort na de oorlog maakte kerst een gigantische
comeback in Japan — maar nu geheel zonder religieuze ondertoon. Het werd een seculier
volksfeest met kerstbomen en cadeautjes. en werd een symbool van de nieuwe tiyd.
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% Tijdens het kerstverlof gaan de trainingen gewoon door
uitgezonderd op 26/12/2023 zal er geen les zijn.

¢ 02/01/2024 Nieuwjaarsfeestje les tot 20u30 daarna gezellig
samen zijn.

% Tegemoetkoming mutualiteit 2023. Op onze website kan je de
formulieren downloaden om te laten invullen.

Er blijft natuurlijk ook onze website.
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De vergeten wereld van de vrouwelijke

samoerai.

In datzelfde jaar begon de Meiji-periode, een tijdperk van snelle
modernisering in Japan.

De samoerai-klasse raakt zijn macht kwijt, en veel samoerai kregen
bestuurlijke functies.

Hun militaire privileges bestaan nu niet meer. Maar Japan houdt nog
steeds van zijn samoerai, en ook van zijn vrouwelijke strijders.

In 1881 werd keizerin Jingu de eerste vrouw op een Japans bankbiljet.

Hoewel haar werkelijke gezicht er niet op stond omdat de geschiedenis
daar geen uitsluitsel over geeft, verstevigde deze erkenning haar erfenis.
Het leidde ook tot hernieuwde belangstelling in haar en de geschiedenis
van de dappere onna-bugeisha.

Tegenwoordig bestaan ze nog slechts in de geschiedenisboeken, en rest
er nog maar één strijd voor ons. De strijd om te voorkomen dat ze in de
vergetelheid raken.




