
 

Tsuru: 

Een van de meest favoriete Japanse motieven, de kraanvogel, is net als de 

schildpad ook een sterk symbool voor geluk en gezondheid. Ze worden 

dan ook vaak samen afgebeeld. Bij een ongeluk roepen Japanners dan 

ook niet god aan, maar "tsuru-kame!" een paar keer achter elkaar om de 

schade te beperken. Volgens legendes zou deze vogel duizend jaar leven 

en de metgezel zijn van verschillende onsterfelijken en geluksgoden. De 

kraanvogel wordt verder geassocieerd met Nieuwjaar en met 

trouwceremonies. 

 

In Hiroshima zijn er bij het monument ter nagedachtenis van de doden 

door de atoombom, continu duizenden papieren kraanvogels te vinden, 

achtergelaten door nabestaanden en andere meelevenden. 

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 15 editie 5                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale Training 07/05/23 te Glabeek van 10u00 tot 11u30. 

            Sporthal Ter Linden Tiensesteenweg 169 A 3380 Glabeek. 
 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2023. Op onze website kan je de 
formulieren downloaden om te laten invullen.  

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

 

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het 

zeker door naar onderstaand emailadres.               

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

             

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
 

            

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


Proficiat Stijn & Stijn 
met je bruine gordel. 

 

 

 

 

 

 

 
 


