
Zaterdag 5 augustus 2023 houden we onze jaarlijkse 

zomerstage samen met Yanagi Sint-Truiden. 

Met aansluitend B.B.Q. (vlees zelf meebrengen). 

Inschrijven zodat we weten wat we moeten voorzien van groenten 

enz.. 

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 

21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 15 editie 8                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Tijdens de vakantiemaanden gaan de lessen gewoon verder. 

❖ Zomerstage 5 augustus 2023 van 13 uur tot 16 uur. 

❖ Dinsdag 15 augustus 2023 geen les.  

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het 

zeker door naar onderstaand emailadres.               

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

             

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
 

            

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


 
Proficiat Iikka met je oranje gordel. 

 
 

 
 

 

 

  

De vergeten wereld van de vrouwelijke samoerai. 

In de westerse context, is de term samoerai - een mannelijk woord in het 

Japans synoniem geworden voor de geharnaste mannelijke strijder uit de 

feodale elite. Maar vrouwelijke samoerai-strijders, ook wel bekend als 

onna-bugeisha, waren net zo belangrijk. Deze vrouwen werden opgeleid in 

de vechtsport om dorpen te beschermen waar te weinig mannelijke 

beschermers waren. Voor hun veelal vergeten heldendaden is de laatste 

jaren meer aandacht. 

Volgens de legenden zou in 200 na Christus iets ongehoords zijn gebeurd. 

Keizer Chūai, de toenmalige monarch, stierf onverwacht in een gevecht, 

naar verluidt omdat hij niet luisterde naar de wens van een kwade geest - 

een kami - om Korea binnen te vallen. Maar dat was niet het meest 

opzienbarende van het verhaal. 

Zijn vrouw, die volgens de verhalen keizerin Jingu heette, was woedend 

over zijn dood en besloot hem te wreken. Volgens de Nihon Shoki 

(Geschiedenis van Japan), doodde Jingu de rebellen die haar man hadden 

vermoord. Haar bloeddorst was daarmee nog niet gestild. Ze trok met een 

leger het 'beloofde land', nu bekend als Korea, binnen. Hoewel veel data 

en gebeurtenissen historisch controversieel zijn en gezien worden als 

legenden, drukte het verhaal van Jingu een blijvend stempel op de Japanse 

samenleving en werd ze vaak genoemd als de eerste onna-bugeisha - wat 

letterlijk de 'vrouwelijke strijder' betekent. 

Wordt vervolgd 

 

 

 

https://www.catawiki.nl/c/1261-japanese-art
https://www.catawiki.nl/stories/5377-japanese-warriors-5-interesting-facts-about-samurai

