
   

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen :dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 15 editie 11                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  

 

❖ Nationale training met diploma uitreiking op 05 november 2023 te 
Borgloon van 10u00 tot 11u30. 

 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2023. Op onze website kan je de 
formulieren downloaden om te laten invullen. 
 

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het 

zeker door naar onderstaand emailadres.               

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

             

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


Ons logo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

❖ CHIKARA :  
Gebruik maken van de kracht van de tegenstander, sterkte ,overleven. 

 
❖ De KATANA :  

 
De Japanse zwaarden staan bekent voor hun sterkte en deugdelijkheid. 
Daar putten we onze energie uit om sterk door ons hectische leven te gaan. 
 

❖ De WAAIER : 

 
De waaier staat voor de verborgen kennis van de Jiu – Jitsuka. 

 De vergeten wereld van de vrouwelijke samoerai. 
 
De onna-musha 

Er waren twee soorten onna-bugeisha - de verdedigers van huis en haard, 
en de vrouwen die deelnamen aan de gewapende strijd. Deze laatsten 
heetten onna-musha, vrouwen zoals Tomoe Gozen. Tomoe Gozen was 
een van de beroemdste vrouwelijke strijders in de Japanse geschiedenis.  
Vrouwe Tomoe, is een van de meest gerespecteerde vrouwenfiguren uit 
de Japanse geschiedenis en een onna-musha. Het epische verhaal 'Het 
verhaal van de Heike' uit de 14e eeuw, beschrijft haar als “bijzonder 
mooi”, met een witte huid, lang haar, en charmante trekken. Ze was ook 
een zeer goede boogschutter en zwaardvechter, een strijder uit 
duizenden, klaar om het gevecht aan te gaan met een demon of god, te 
paard of te voet... Als er een gevecht op handen was, zond [generaal] 
Yoshinaka haar uit als eerste kapitein, zwaar bewapend, met een groot 
zwaard en een machtige boog; en ze verrichte meer heldendaden dan 
welke andere strijder ook. Tomoe vocht in de Minamoto-clan en leidde 
300 samoerai naar de overwinning tegen 2.000 strijders van de Taira-clan, 
inclusief de prominente onna-musha Hangaku Gozen. Dit was een 
cruciaal moment in de Japanse geschiedenis. Het markeerde de 
oprichting van het eerste shogunaat, het Kamakura-
shogunaat.  Commons.Nowaki schrijft dat Tomoes laatst beschreven strijd 
de Slag om Awazu was, en dat ze toen haar reputatie al gevestigd had. 
Die verstevigde ze nog door een hinderlaag aan te leggen, toen haar 
generaal dodelijk verwond was, “en te wachten op de vijand. En er 
verscheen er een die in heel de provincie Musashi beroemd was om zijn 
kracht, Onda no Hachiro Morishige, met dertig ruiters. Tomoe mengde 
zich tussen hen, ging recht op Onda no Hachiro af, greep hem en spietse 
zijn hoofd op haar zadelknop, draaide het rond, sneed het af en gooide 
het weg”. Daarna horen we niets meer over Tomoe, maar andere onna-
busha, zoals de jonge vrouwelijke krijger Nakano Takeko, traden in haar 
voetsporen. Tomoe wordt ook nu nog beschouwd als de grondlegger van 
het naginata-vechten.  

 

Wordt vervolgd 

 

 


