
 

 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

Jaargang 16 editie 2                                          

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale Training 04/02/2024 te Hélécine van 10u00 tot 11u30. 

      Complexe Sportif d'Hélécine Le Brouc 5, 1357 Hélécine. 
 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2024. Op onze website kan je de 
formulieren downloaden om te laten invullen. 

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

 

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het 

zeker door naar onderstaand emailadres.               

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

             

 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
 

           

 

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


 

 
 

Proficiat Gabriel-Jan-Lore-Jeanne-
Dilyan en Leander met je gele gordel 

 

   

 

Chinese Nieuwjaar 

In 2024 valt het Chinese Nieuwjaar op zaterdag 10 februari . Volgens de 

Chinese kalender begint in 2024 het jaar van de draak.  

De draak staat bekend als een symbool van macht en fortuin. Mensen die 

in het jaar van de draak worden geboren, worden vaak beschouwd als 

vastberaden en ambitieus. Ze hebben de neiging om grote doelen na te 

streven en hebben de vasthoudendheid om deze doelen te bereiken. In 

2024 wordt deze energie in de kosmos weerspiegeld, wat betekent dat we 

allemaal kunnen profiteren van de voordelen. 

Ben je een draak? Dan ben je geboren in 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012 of je wordt komend jaar nog geboren. 

De draak, het enige mythische wezen in de Chinese dierenriem, wordt 
geassocieerd met kracht, succes en voorspoed. Karaktereigenschappen van 
de draak zijn trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, succesvol, 
krachtig, extravert, en inspirerend.. 

De festiviteiten van het Chinese Nieuwjaar gaan terug naar de 

eeuwenoude legendes van de Nian. Dit was een mythologisch en mensen 

etend beest dat ieder begin van het jaar de dorpen afspeurde naar 

kinderen. Na verloop van tijd kwamen de Chinezen erachter dat de Nian 

bang was voor de kleur rood en voor luide knallen. Dit verklaart de traditie 

van rode lampions, rode versieringen en natuurlijk het vuurwerk tijdens het 

Chinese Nieuwjaar. 

 
 

https://www.bezoekchina.nl/bestemmingen/china/de-chinese-cultuur/de-chinese-dierenriem/

