
   

 

Clubblad 

Jiu-Jitsu CHIKARA 
 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 
 Jaargang 9 editie 10 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara 
  

 Nationale training 1 oktober 2017 van 10u00 tot 11u30 
Aurora Borgloon. 
 

 Denk eraan je verzekering te vernieuwen + lidgeld 3de 
kwartaal. 

 

 Tegemoetkoming mutualiteit 2017 op onze website kan je de 
tegemoetkomingformulieren downloaden om te laten invullen  

 

 Er blijft natuurlijk ook onze website.  
 

De redactie. 
 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur 

het zeker door naar onderstaand emailadres. 
 
 
 

 

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

          tommy.hoebregs@telenet.be 

 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
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HUMOR 
 

Een Japanner en een Nederlander! 

Een Japanner en een Nederlander zitten in een café te praten over cultuur verschillen. 

Op een gegeven moment geeft die Japanner die Nederlander een onwijze klap in zijn 

nek. Na een minuutje of vijf staat die weer en vraagt wat dit in godsnaam moet 

voorstellen. "Dat is karate." zegt de japanner, "dat komt uit Japan." Boos gaat de 

Nederlander weer zitten aan de bar. Een tijdje later geeft die Japanner hem een enorme 

heupzwaai. Kreunend en nu nog bozer staat de man weer op en vraagt wat dit dan wel 

niet moet voorstellen "Dat is judo, komt uit Japan." De Nederlander heeft het nu 

behoorlijk gehad en loopt naar buiten. Een tijdje later komt hij terug met een ijzeren 

voorwerp in zijn hand. Hij ziet de Japanner nog aan de bar zitten, en geeft hem een 

enorme ros met het voorwerp. Na een half uurtje komt de Japanner weer een beetje bij 

en ziet de Nederlander staan. "Dat was de krik uit mijn Toyota" zegt hij, "...komt ook uit 

Japan!" 
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